
Deze vastentijd steunen we dit keer in de parochie het werk van Mgr. Eugenio
Coter in Pando, gelegen in het noorden van Bolivia. De bisschop vraagt onze
hulp bij het diaconale werk: het inrichten van een opvang voor
basisschoolkinderen in Sena en het pastorale werk in de gevangenissen in
Pando, met het oog op een menswaardig bestaan.

Op dit moment wordt een nieuw opvangcentrum gebouwd in Sena, een stadje
diep in het Amazonegebied. Om dit centrum goed te kunnen gebruiken, zijn tal
van praktische voorzieningen hard nodig, zoals meubilair en kookmateriaal.

Een structurele financiële bijdrage zodat de kinderen niet op straat belanden,
maar een veilige plek hebben om te leren, te spelen en hoop te houden op een
betere toekomst.
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Wat scheelt er? Ouders in de regio werken lange dagen in het bos om
paranoten te oogsten en zijn vaak laat thuis. Kinderen gaan gemiddeld vier uur
per dag naar school en na hun schooltijd zijn zij daardoor vaak alleen, zonder
eten en zonder toezicht.

Wat beogen we? Het doel van het centrum is dat kinderen veilig opgroeien.
Dat zij na school niet aan hun lot worden overgelaten, maar een plek hebben
waar zij eten krijgen, kunnen leren en gewoon kind mogen zijn. Een omgeving
waar structuur, aandacht en vertrouwen centraal staan.

Hoe doen we dat? Met steun uit Nederland zijn de opvangcentra opgezet
waar kinderen een warme maaltijd krijgen - vaak de enige van de dag - hulp bij
hun huiswerk ontvangen, extra lessen volgen en veilig kunnen spelen.
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